
Dag Nico,

Ik was naar je film in het ISG. Ik vond hem erg mooi en erg goed. Hij ging over idealisme en 
realiteit. Over duurzaamheid en vergankelijkheid. Hoe het positieve piepschuim van destijds vol 
groene/goede bedoelingen door de tijd heen verandert in natuurbedreigende microplastics. Over 
mensen die geloven in het onbenoembare en mensen die zich vasthouden aan regels. En over nog 
veel meer. Ik werd er melancholiek van, maar ook vrolijk gestemd door de vele manieren én de 
vele mensen die allen op een eigen wijze het beste met de toekomst voor hebben. En de dieren en
de kinderen die zich door film heen bewegen geven, wat mij betreft, vanzelf een positieve draai 
aan het geheel.

Een knap stukje werk!

Hartelijke groet,

Roel Adam

Hi Nico, wat een prachtig tijdsdocument heb je gemaakt! Geweldig hoe je oud en nieuw materiaal 
hebt verweven.
De illustraties zijn schitterend gemaakt. Heel functioneel en grappig. Je zit er met je camera steeds 
bovenop.
De film behandelt verschillende verhaallijnen: grofweg de tuinen en de persoonlijke ontwikkeling 
van Jasper met zijn uitvaart op een drijvend vlot. Prachtig gedaan: de cirkel is rond. Plus 
indrukwekkende beelden van geestverwanten waarvan een aantal inmiddels ook is overleden. 
Daarnaast een serieuze, kritische evaluatie over de houdbaarheid van piepschuim als drijvend 
materiaal. Daar bovenop nog eens de schitterende beelden van de enorme bomen en bossages op 
de vlotten. Zeker in esthetisch opzicht een extra waarde van de drijvende tuinen, los van 
ideologische etc overwegingen. Die beelden vind ik zeer overtuigend. Dat soort tuinen moeten er 
zeker komen. Goed voor mens en dier. Echter dat hoeft niet meer van piepschuim. Zeker niet !
Beelden van het loslaten van het piepschuim in korrels, zijn afschuwelijk! Net zoals de 'krenten 
protest generatie' tegen overmatige consumptie, zijn ook de drijvende vlotten door de tijd 
achterhaald
Terwijl je ook kunt concluderen dat die generatie en de vlotten hun tijd ver vooruit zijn! 
Nederland zal in de toekomst wellicht veel meer zijn heil moeten zoeken in drijvende dorpen en 
steden... En jongeren zullen een eigen manier moeten zien te vinden om verzet tegen overmatige 
consumptie vorm te geven.... Zo zijn Jasper en medestanders, profeten die het stokje moeten 
overgeven aan een nieuwe generatie. Met als leitmotive: verbeelding aan de macht.
Ik vond je commentaarstem heel prettig om naar te luisteren en heel goed formulerend. Het 
maakt nieuwsgierig wie bent!
Lieve groet, Herman

Nico, ik heb genoten van je film, prachtig! Het is zowel een document als ook een engagement om
een stukje Amsterdamse cultuur te handhaven. Het antwoord op de vraag van de iisg-dame over 
jouw nabijheid tot de figuren in de film is toch niet zo vanzelfsprekend als jij deed voorkomen. Het
gaat erom dat de gefilmde persoon belangrijker is dan de filmer, en dat dat voor beiden duidelijk 
is. En dat is niet altijd evident.  Dat ligt aan jouw houding en de vragen die je stelt. En dat is dus 
gelukt. Top!

Harrie



Wij vonden het een heel goede film/docu, waarin Jaspers drijvende tuinen concept en de 
ontwikkeling daarvan en ook alle meningen en bemoeienissen van politici, buurbewoners en alle 
betrokkenen (tot de watervogels aan toe) duidelijk naar voren komt.
Ook had je leuke stukjes film die wij hadden aangeleverd uitgekozen. Wij vinden het een eer dat 
wij er een beetje aan bij mochten dragen!
Ik denk dat deze film helpt om mensen bewust te maken van het belang van het behoud en de 
uitbreiding van drijvende tuinen.
Heel erg goed gedaan!

Marisca en Arthur


